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24ste jaargang No. 18 Vrijdag 26 september 2025 

 
 

Meditatie 
 

 
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. 

Psalm 23 
 

Rust vinden in de drukte 
Begin van deze eeuw was er een SIRE reclame waarbij twee 
bekende voetballers een balletje trappen op een buurtveldje. 
Er komt een kind langs en ze vragen hem: ‘Hee, zin om met ons 
mee te voetballen?’. ‘Nee’, zegt de jongen, ‘ik moet naar 
gitaarles’. ‘Morgen dan?’, vragen de voetballers. ‘Nee’, zegt de 
jongen terwijl hij hen voorbijloopt, ‘dan heb ik een verjaardag. 
En zaterdag moet ik zelf voetballen!’. Waarna de voetballers 
hem teleurgesteld nakijken. Dan komt het eindshot van SIRE 
waar dan staat: ‘Kinderen hebben het druk; van wie zouden ze 
dát nou hebben?’  
Op catechisatie stel ik soms de vraag: wie zou er in zijn of haar 
geloofsleven meer van God willen merken? Dan steekt 
iedereen altijd de hand op. Dat doet me elke keer weer goed. 
En landelijk zien we dat er onder GenZ-ers een opleving is 
rondom de zoektocht naar God. Prachtig.  
Meestal stel ik daarna de tweede vraag: hoeveel uur per dag zit 
jij op je telefoon? U voelt ‘m al aan. 6 á 7 uur per dag is geen 
uitzondering. Dat is een volledige werkweek, zonder weekend. 
Vind je het gek dat je weinig van God merkt?  
Hij komt er niet doorheen. Je staat altijd aan. Niet zo vreemd 
dus dat 1 op de 5 jongeren depressieve gevoelens heeft.  
En nu komt het! Er is een platform waar rust en vrede te 
vinden is! Waar je altijd terecht kunt. Er is geen wifi voor nodig. 
Als je iets fout hebt gedaan, word je niet gecanceld, maar mag 
je gewoon verder. Er is vergeving te vinden en ook liefde en 
aandacht.  
Als kerk hebben we een geweldige boodschap voor deze 
wereld. En niet alleen voor deze wereld, maar vooral voor onze 
jongeren. Hoe doorleven wij zelf de Bijbel? Hoe is gebed in 
jouw leven verankerd?  
Onze missie voor PaKaN! is jongeren te leren om God beter te 
gaan kennen. Hoe doen we dat als gemeente? Misschien wel 
door zélf voor te leven hoe jij dit doet. Misschien heb je zelf 
geen kinderen, maar ook dan kun je in de gemeente ‘als een 
ouder’ zijn voor de kinderen en jongeren.  
Hoe ervaar jij God in het Bijbellezen? Hoe ervaar jij bidden? 
Vind je het lastig? Misschien zeg je wel: ‘Ik heb te weinig tijd’. 
Dan heb ik goed nieuws voor je.  
Er is een manier waarop de Bijbel meer tot leven komt, door 
een ridicuul klein stapje. Je bent dit stukje al aan het lezen, dus 
je bent al goed bezig.  

Vervolg op pag. 3 

 

Leesrooster 
 

 
Za.  27 sept. Deut. 33: 22-29 
 
Zo.  28 sept. Lucas 16 : 19-31 
Ma.  29 sept. Deut. 34: 1-12 
Di.  30 sept. Psalm 127: 1-5 
Wo.  1 okt. Habakuk 1: 1-11 
Do.  2 okt. Habakuk 1: 12–2,4 
Vr.  3 okt. Habakuk 2: 5-20 
Za.  4 okt. Habakuk 3: 1-19 
 
Zo.  5 okt. Psalm 86 
Ma.  6 okt. 2 Timoteüs 1: 1-10 
Di.  7 okt. 2 Timoteüs 1:11-18 
Wo.  8 okt. 2 Timoteüs 2: 1-13 
Do.  9 okt. Psalm 119: 145-152 
Vr.  10 okt. Psalm 119: 153-160 
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Zondag 28 september Startzondag 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen Vechtdal College Samen kerk 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Geen 
Ouderling van dienst: Gerrit Beniers 
Gastdames/-heer: Jenny Hofmeijer  
 Jacqueline ten Kate  
 Wim ten Kate 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in  
 Vechtdal College 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Gastdames: Jolanda van Beesten  
 Anja Bolks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Vechtdal College Samen Kerk 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Gastdames/-heer: Minie van Lenthe 
 Jef en Karin Doldersum 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Gezamenlijke dienst in 
 Vechtdal College 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 3 okt. 18.30 uur: Ds. J.S. de Greef 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 3 okt. 19.30 uur: Ds. J.S. de Greef 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 5 oktober Israëlzondag 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Alexander Zuidema 
Ouderling van dienst: Ineke Noeverman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Arie van Dorland  
 Dienke van Dorland  
 Ali Pot 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
Pand25 Samen kerk 
09.30 uur:  Tienerdienst / Biblebasics 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede  
 Bijzondere dienst 
U kunt koffiedrinken na de dienst in de kerk 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. P. Roozeboom, Ommen 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Aleida Vedders 
 Hermy van Dijk 
 
Witharen 
09.30 uur Inloop met koffie, thee en ranja 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter  
Thema: Israëlzondag: ‘Rotsvast’ 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 10 okt. 18.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 10 okt. 19.30 uur: Ds. J. Riemersma 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
28 september Startzondag 
De dienst op de startzondag is weer in het Vechtdal College en 
begint om 10.00 uur. De predikanten zijn ds. H. de Greef en ds. 
H. Dorgelo 
Met medewerking van kinderkoor Een Vrolijk geluid en de 
World Servants-jongeren. 
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en samen 
koffiedrinken. De World Servants organiseren dan ook de 
sponsorloop en uitleg talentenactie (zie ook onder PaKaN!). 
Iedereen is van harte welkom! 
 
28 september Collecte Startzondag 
Op startzondag wordt de collecte gehouden voor het 
Vechtgenotenhuis. Stichting Vechtgenoten biedt mensen die te 
maken hebben met kanker een helpende hand. 
Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingsplek voor mensen 
met kanker of hun familie. De collecte wordt gebruikt voor het 
opzetten van een vitaliteitsprogramma rondom beweging en 
herstel voor de groep jongvolwassenen en kanker, gericht op 
de thema’s: voeding en energie ,  
  ontspanning en stressreductie 
  zingeving: wat vind ik belangrijk?  
  balans vinden in hun dagelijks leven 
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

De diaconieën en de commissie Startzondag 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
28 september 
Vechtdal College Vechtgenotenhuis 
19.00 uur Ommen: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
 
5 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Werelddiaconaat  
  Israël ZWO en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / ZWO 
19.00 uur: De werkgroep 
 
Zondagskind 
Ommen 
28 september: Ivan Hekman (indien nodig) 
5 oktober: Michiel Vloedgraven 
 
Kinderoppas 
Ommen 
28 september: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
5 oktober: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 

Gereformeerde kerk 
 
5 oktober Noaberdienst Buurthuis te Witharen 
Het is een bijzondere dienst, die in het teken zal 
staan van Israël-zondag. Het thema is: ‘Rotsvast’. 
Aan de hand van de Bijbel gaan we hier over 
nadenken. 
De band Timeless uit Ommen zal ons begeleiden 
tijdens het zingen. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig. 

Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja en om 
10.00 uur begint de dienst. Voorafgaande aan de dienst zingt 
Timeless een tweetal liederen. 
Voel je allemaal, zowel jong als oud, van harte welkom! 
 
Collecten 
28 september 
Ommen en Witharen Vechtdal College 
Collecte:  Vechtgenotenhuis 
 
 
5 oktober 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
28 september: Karin Doldersum 
  Maartje Herbert 
5 oktober: Marijke van Harten 
   
Witharen 
5 oktober: Marrie Noordegraaf 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
1. Bedenk voor jezelf een Bijbeltekst die jou aanspreekt. Ter 
inspiratie heb ik de bekendste hierboven al genoemd. Zelf heb 
ik: ‘Leg je problemen maar bij God, want jij ligt Hem na aan het 
hart’ - 1 Petrus 5:7. Weet je hoe ik aan die tekst kom? Die 
hangt al 30 jaar bij een vriend z’n ouders op de wc. Ik zag die 
tekst dus helemaal niet zo vaak, want hoe vaak ga je daar nou 
naar de wc? Maar het zorgt er dus wel voor dat ik die tekst ben 
gaan onthouden.  
2. Schrijf die tekst op papier, of doe er een grappig plaatje bij 
en hang de tekst op de wc. Als je schrijft onthoud je het nóg 
beter dan dat je iets typt. Een plaatje helpt ook om te 
onthouden.  
3. Bid dat God de tekst tot leven brengt in jouw leven! God 
spreekt door Bijbelteksten heen en kan de tekst in je hoofd 
laten resoneren. Bid daarvoor. 
Ik hoop dat deze drie stappen je helpen.  
Bijbeltekst, Beschrijven, Bidden. Succes!  

Egbert-Jan Haselhorst 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. A. Beugelink 
Dhr. A.J. Emmink 
Dhr. G.J.A. Heusinkveld 
Mw. J. Oldeman-Timmerman 
Dhr. J. Punter 
Mw. M.W. Haandrikman-Hollander 
Mw. A.R. Steen-Zanting 
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Mw. H. Boezelman-Bolks 
Mw. J. Schepers-Hengelaar 
Dhr. J. ter Horst 
Mw. G.B. Nauta-Lettink 
Mw. F. v.d. Linde-Lammerink 
Mw. C.P. Wielemaker 
Mw. G.D. Marsman-Gerrits 
Dhr. H. Hilbink 
Dhr. B.J. Wienen 
Dhr. M. Dankelman 
Dhr. J. Volkerink 
Mw. G. Kuipers 
Mw. T. Lammerink-Kuipers 
Mw. H. Stegeman-Ekkelkamp 
Mw. S. Siemeling-Kroezen 
Dhr. D. Kroese 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op zondag 28 september is er de Startzondag. Samen mogen 
wij dan de ‘aftrap’ doen voor het nieuwe seizoen. Het 
kinderkoor ´Een vrolijk geluid´ zal haar medewerking verlenen. 
Verder zijn er nog allerlei activiteiten waarover u elders in dit 
kerkblad meer kunt lezen. Ik was ook ingeroosterd voor de 
avonddienst van 28 september maar gelukkig was ds. 
Hoogstede zo collegiaal om deze van mij over te nemen. 
Voor de dienst van 5 oktober in Ommen zit ik met een 
probleem. Het is dan Israëlzondag! Nu is Israël binnen de PKN 
(en ook in onze gemeente) door de gebeurtenissen in Gaza een 
beladen onderwerp. Ik wil mij niet afzijdig houden, maar ik wil 
ook geen olie op het vuur gooien. Ik doe mee aan een 
landelijke studiedag over dit onderwerp. Hopelijk krijg ik hier 
wat ‘tools’ om de Israëlzondag op een goede manier vorm te 
geven. Ik weet ook dat het ondanks dat dit een ‘heidens’ 
karwei zal zijn. 
 

Huwelijksjublileum 
Op donderdag 2 november mogen Dick en Hennie Reurink 
gedenken en vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Wij wensen 
hen een mooie dag en nog vele goede en gezegende jaren 
samen. 
 

Omzien naar elkaar 
Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 

Vorming en Toerusting 
Het loopt nog niet storm met de aanmeldingen voor ‘Nicea op 
de woensdagmorgen’. Inmiddels heb ik twee aanmeldingen 
binnen, dit terwijl toch vier mensen mij hebben gevraagd deze 
cursus/bijeenkomst ook op de woensdagmorgen te geven. Ook 
voor Nicea op de dinsdagavond stormt het nog niet. Ik wacht 
nog even geduldig af. Na de startzondag maak ik dan de balans 
op. 
 
 
 

Tot Slot … 
Het jaarthema van onze kerk zet de Geest centraal. Volgens 
velen is de Heilige Geest in onze kerk vaak een ondergeschoven 
kindje. Aan ons dus de taak om dit ‘kindje’ te koesteren en aan 
het daglicht te brengen. Dat het in ons midden mag groeien en 
blosjes op de wangen mag krijgen! Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Wnd. Coördinator: Mw. A. van der Snel-Noordzij 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Meeleven 
Alle gemeenteleden die met ziekte te maken hebben wensen 
we kracht en nabijheid van God 
toe. 
 

Huwelijksjubileum 
Fred en Anneke van Essen-Schuurman hopen op 3 oktober hun 
50-jarig huwelijk te vieren. Hierbij van harte gefeliciteerd en 
een goede toekomst samen gewenst onder Gods zegen. 
 

Tot slot 
Een tijdje terug schreef ik erover dat ik in de avonddiensten 
graag stil zou staan bij de verhalen over Simson. Omdat er wat 
wijzigingen waren gekomen in het preekrooster, is het een tijd 
geleden dat ik ’s avonds voor ben gegaan. D.V. is op 
zondagavond 28 september de Schriftlezing Rechters 13 over 
de geboorte van Simson. 

Hartelijke groeten, ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Wijk 1 Waarneming 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: Zaterdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. M. van der Holst 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Afscheid 7 september 2025 
Wat kan ik, samen met Plonie, toch terugkijken op een 
fantastisch en hartverwarmend afscheid op 7 september! Het 
begon al om 08.30 uur toen wij heel verrassend per motor met 
zijspan opgehaald werden van huis. Daarna begon voor de 
dienst al een reünie van zoveel mensen met wie wij ons 
gaandeweg ons leven verbonden zijn gaan voelen. Familie en 
vrienden en mensen uit de 4 plaatsen waar ik gewerkt heb: 
Okkenbroek (als onderwijzer), de eerste gemeente 
Bruchterveld, daarna Leek-Oldebert en natuurlijk u als 
gemeenteleden, temidden van wie ik hier bijna 16 jaar mocht 
werken. Een volle maar zo bijzondere dienst. Het prachtige 
symbolisch veelkleurig bloemstuk dat door Klazien Welleweerd 
werd toegelicht. Het Ommer Mannenkoor met o.a. 't Het nog 
nooit zo duuster west' van Ede Staal en You Raise Me Up. De zo 
vertrouwde Frans Dijkstra op het orgel. Het zingen van de 
prachtige liederen: lofliederen uiteraard, maar ook liederen 
van hoop, woorden die het onzegbare vertolkten. Het 
aansteken van de kaarsen met de woorden die bij zovelen 
herkenning en herinnering opriepen. Het verrassende lied van 
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de musicalgroep. De zo originele toespraak van voorzitter 
Gerko Warner. Het cadeau waar ik stil van werd… De 
bevestigende toespraak van Hans Vroomen, waaruit bleek dat 
we gekend worden als een gemeente die midden in de 
samenleving wil staan en stelling durft te nemen. Rode draad 
was een tekst uit Prediker die ons er bij bepaalt spaarzaam te 
zijn met onze woorden over de Here God. Laten we niet al te 
stellig spreken over wat wíj denken dat God zou willen en 
vinden. We zongen het lied ' Heer onze Heer hoe zijt Gij 
aanwezig?'. Onzegbaar nabij. Een geloven en vermoeden. 
Dankbaar was ik dat ik in deze dienst de woorden en symbolen 
kon vinden van wat ik wilde delen en doorgeven als predikant. 
Dankbaar voor deze en de vorige gemeentes waar ik mocht 
werken, Bruchterveld en Leek Oldebert. Steeds de verbinding 
zoekend ook al schuurt het soms, niet dogmatisch spreken, 
met de voeten op deze aarde. Geloven: niks zweverigs aan. 
Iedereen bedankt voor de bijdrage, hoe dan ook, die deze dag 
tot een hele mooie dag maakte!! Natuurlijk voor het zo grote 
cadeau, maar misschien vooral wel voor al die uitingen van 
verbondenheid, de warme woorden, een traan die weggepinkt 
werd. Woorden van dank voor Hetty de Lange (die er heel erg 
druk mee is geweest!), Géke Dijk, Hennie Meulenkamp en 
Gerko die altijd wel weer weet te verrassen… En natuurlijk het 
Kernteam! Wat was het altijd goed voor elkaar: altijd kon bijna 
alles, meedenkend, toegewijd, in goede harmonie en met 
humor. Zo ook deze dag! Koffie, gebakjes, alles klaar zetten… 
en ook nog eens een heerlijke lunch voor onze nabije verre 
gasten met veel lekkers: van kroketten tot het inmiddels 
beroemde roerei á la Ina Bremmer! Ongetwijfeld zal ik heel 
veel gaan missen. Ik heb vrijwel alle aspecten van mijn werk 
met heel veel plezier gedaan. Verbindend wilde ik zijn zonder 
te vervallen in kleurloosheid. Integendeel. Scherp stelling 
nemen, zo blijkt zo vaak, werkt polariserend en averechts. Het 
is hierin ook vaak de toon die de muziek maakt, de ruimte die 
je ondanks je eigen bevlogenheid wilt geven aan de ander. Ik 
bid ons als gemeente toe dat we begaanbare wegen vinden in 
alles wat gevoelig ligt. Dat we blij kunnen zijn en blijven met 
elkaar, zeker ook als Hervormde gemeente en Gereformeerde 
kerk. En dat er gauw een opvolger voor mij gevonden mag 
worden tot opbouw van de gemeente en vooral ook tot eer van 
God. Tot die tijd komt er misschien wat meer op de schouders 
van collega Hans de Greef. Laten we voor hem bidden, zoals we 
vorig jaar beloofd hebben bij zijn intrede. Als voorgangers 
hebben we uw gebed nodig! Zelf blijf ik nog een paar dagdelen 
per week werken in het pastoraat van wijk 1. Eerst gaan we 
nog een paar weken op vakantie. Daarnaast heb ik elders nog 
een viertal preekbeurten dit jaar. En verder ben ik gewoon 
gemeentelid en kerkganger. In de toekomst ben ik zeker bereid 
in voorkomende gevallen voor te gaan in uitvaartdiensten. Die 
voorkomende gevallen zijn echter alleen die waarin de 
kerkenraad (waar ook mijn collega’s onder vallen) mij daarvoor 
vraagt. Alleen dan. Dit om duidelijkheid te scheppen. Ik wil ook 
op geen enkele manier mijn collega’s voor de voeten lopen. 
Voor nu: nogmaals bedankt allemaal, mede namens Plonie 
uiteraard, die voor mij altijd zo’n grote steun op de 
achtergrond is geweest (en gelukkig tegelijkertijd volop bezig 
was met haar eigen (kerkelijke) activiteiten). Dank aan u als 
gemeente voor alle liefde, ruimte, geduld, meeleven en gebed! 
We voelen ons hier helemaal thuis en dat is een groot 
voorrecht. Tot slot: ik wil nogmaals noemen dat ik zo dankbaar 
ben voor de Geestkracht en de gezondheid die ik heb 
ontvangen om dit werk 30 jaar te kunnen doen. Ik heb me zo 
vaak verwonderd over wat mogelijk bleek.  
Geprezen zij de Eeuwige! 
 

Jubileum 
Op 4 oktober is het 40 jaar geleden dat Johan en Martha 
Spijkers-Roddenhof met elkaar trouwden. We feliciteren hen 
van harte met dit jubileum en wensen hen Gods blijvende 
zegen toe. 
 

Kerkasiel 
Hier de data voor de volgende keren dat wij vanuit PKN 
Ommen de doorgaande viering van het Kerkasiel t.b.v. het 
gezin Babayants gaande houden. 
Dinsdag 16 september 20.00-22.00 uur en maandag 6 oktober 
20.00-22.00 uur, voorganger Sonja van Kooten.  
Vrijdag 31 oktober 20.00-22.00 uur, voorganger Kest Jelsma.  
 

Waarneming 
In oktober ben ik vanwege vakantie afwezig. Collega Gera 
Mateman neemt dan in dringende gevallen voor mij waar. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Kerkdiensten 
Op 28 september is de startzondag. Het jaarthema is: Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods Geest. Ds. Henry Dorgelo 
en ik zullen in deze dienst samen voorgaan. Ook is er 
medewerking van Een vrolijk geluid. Mooi om zo samen het 
kerkelijk winterseizoen te starten.  
 

Jubilea 
Op 19 september waren dhr. en mw. Hallink-Merjenburgh  
40 jaar getrouwd.  
Dhr. Romkes en mw. Veerman zijn op 30 september 50 jaar 
getrouwd.  
Beide jubilerende echtparen van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen gewenst. 
 

Geboorte 
Op 23 augustus is geboren Stijn Gerrit Kleinjan. Stijn is de zoon 
van Jorrick en Mirjam en het broertje van Twan. We zijn blij 
met dit nieuwe leven en wensen Jorrick, Mirjam, Twan en Stijn 
van harte Gods zegen toe. 
 

Vier keer vieren in september 
Op 1 oktober is er om 20.00 uur een evaluatiemoment voor 
iedereen tot ongeveer 45 jaar, om met elkaar van gedachten te 
wisselen over de kerkdiensten in september. Ook als je niet alle 
kerkdiensten hebt bijgewoond ben je hiervoor van harte 
uitgenodigd. 
 

Belijdenisgroep 
Ds. Jos Hoogstede en ik willen het komend seizoen samen een 
belijdenisgroep gaan leiden. Deze groep is geschikt als je 
belijdenis wilt gaan doen en ook als je dit niet zeker weet, maar 
als je wel wilt onderzoeken wat geloof precies voor jou 
betekent. Denk je dat dit misschien wat voor je is, aarzel dan 
niet om contact met één van ons op te nemen. En als je iemand 
kent waarvoor deze gespreksgroep wat zou kunnen zijn, heb 
het er eens samen over!  

Hartelijke groet, ds. Hans de Greef 
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PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst 
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag  
26 september 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, kelder 

Zondag  
28 september 
18.00-21.00 uur 

I Believe?!  
Gespreksgroep 16+ 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
30 september 
19.00-20.00 uur 

Wiki club 
Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
3 oktober 
18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  
Een vrolijk geluid 

 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag  
3 oktober 
19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen 
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, kelder 

Zondag  
5 oktober 
09.30-11.00 uur 

Tienerdienst  
(12-18 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Zondag  
5 oktober 
09.30-10.30 uur 

Bible Basics 
(basiskennis Bijbel) 
(groep 7 en 8) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
7 oktober 
19.00-20.00 uur 

Wikiclub 
Witharen/ 
Vinkenbuurt 
(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 
Witharen 

 
28 september Sponsorloop en Talentenactie World Servants 
Tijdens de Startzondag staan er 2 acties gepland 
door de World Servants-jongeren die volgend 
jaar naar Oeganda hopen te gaan om daar 
kleuterklaslokalen te gaan bouwen. Er is ruim  
€ 28.000,- nodig voor reis en verblijf, maar ook 
voor bouwmaterialen e.d. Dit geld hopen de 
jongeren door middel van een eigen bijdrage en 
verschillende acties bij elkaar te krijgen! 
 
Sponsorloop 
Na de dienst wordt er een sponsorloop gehouden voor zowel 
jong als oud (bij het Vechtdal College, Balkerweg 2). Rond 
11.30 uur is er een kindersponsorloop voor kinderen van de 
basisschool (10 minuten rondjes om het kleine voetbalveldje 
van 140 m.). Daarna is er, rond 11.50 uur, een sponsorloop 
waar de jongeren van World Servants zelf aan meedoen, 
hopelijk aangevuld met iedereen die mee wil doen (geen 
leeftijdsgrens)! Deze sponsorloop is 250 m. per rondje en duurt 
15 minuten. Dus bent u/ jij een enthousiaste hardloper of 
wandelaar die zich in wil zetten voor het goede doel? Dat kan! 
Sponsorformulieren zijn te downloaden op 
www.geef.ws/sponsorloopommen en liggen ook bij de 
uitgangen van de kerken in Ommen en Witharen. 
Ook vanaf de zijlijn kunt u de World Servants steunen door ze  

voor een bedrag te sponsoren. Dit kan door geld over te maken 
naar NL76 RABO 0348 9050 68 (t.n.v. Geref. kerk) o.v.v. 
Sponsorloop World Servants, of door een bericht te sturen naar 
 worldservantsommen@gmail.com. Ook kan er geld via de 
actiepagina van World Servants Ommen worden overgemaakt: 
www.geef.ws/sponsorloopommen. 
 
Talentenactie 
Ook de Talentenactie is weer terug! Tijdens de Startzondag 
krijgt iedereen die dit wil € 5,00 (met een brief met uitleg) mee 
naar huis. Hiermee hopen we dat u/jij creatief aan de slag gaat 
met uw/jouw eigen talent om het bedrag te vermeerderen!  
2 jaar geleden hebben we gezien dat er heel veel talent in onze 
gemeente is en het was hartverwarmend om te merken hoe dit 
voor World Servants werd ingezet! Van kruidkoek bakken, tot 
pittenkussens naaien, wandelingen of een orgelconcert 
organiseren, autowassen, pannenkoeken bakken of een rit 
achter op de motor. Van de verkoop van zelfgemaakte jam, 
koekjes, kalebassen, gehaakte kerstengeltjes of 
bloemboeketten uit eigen tuin tot een tekening van je huisdier 
laten maken of een luchtfoto van je huis en nog zoveel meer!  
Op zondag 12 oktober kan het geld na de kerkdienst worden 
ingeleverd in de verschillende kerken, maar het kan ook 
overgemaakt worden naar NL76 RABO 0348 9050 68 (t.n.v. 
Geref. kerk) o.v.v. Talentenactie World Servants, of worden 
ingeleverd bij Marloes Post of Anna Verhoef. Ook kan er geld 
via de actiepagina van World Servants Ommen worden 
overgemaakt: www.geef.ws/talentenactie. 
We hopen dat veel gemeenteleden ook dit jaar hun talent weer 
willen gaan inzetten voor World Servants!  
Namens alle jongeren alvast heel hartelijk bedankt!  
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
14-09 Dhr. J. Luik 
 Mw. A.W. van den Hul-Warnar 
21-09 Mw. G. Vogelzang-Lindeboom 

Mw. Paarhuis-Runherd 
 
Vinkenbuurt 
14-09 Jeroen Kienhuis en Laura Hirink 
21-09 Dhr. H. Wagenvoord 
 
Gereformeerde kerk 
14-09 Mw. Petter 
 Bianka Boers 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Wijziging openingstijden Interkerkelijk Missionair Punt 

Al een paar jaar mogen vrijwilligers 
van het Interkerkelijk Missionair Team 
gebruik maken van Pand25 om 
mensen te ontvangen die toevallig 
langslopen, of die regelmatig tijdens 
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openingstijden binnenkomen. Er is ruimte voor ontmoeting, 
een luisterend oor of een praatje.  
We merken dat het een belangrijke plek is voor alleenstaanden 
en mensen die onlangs een geliefde hebben moeten missen. 
Een herkenning van lotgenoten waar ruimte is om daarover te 
spreken. 
Voor ons als team leren we om in de eerste plaats goed te 
luisteren en naast de ander te gaan staan. Alleen al het feit dat 
iemand merkt dat er wordt geluisterd, werkt vaak helend. Op 
deze manier proberen we de liefde van Jezus door te geven.  
Ook kunnen er christelijke boeken en tijdschriften worden 
geleend en liggen er christelijke kaarten en cadeautjes die mee 
mogen worden genomen tegen een vrije gift.  
Omdat de zaterdagmiddag het best wordt bezocht en we krap 
zitten in de vrijwilligers, hebben we besloten om in de 
wintermaanden alleen open te gaan op de zaterdagmiddagen 
van 13.30-15.30 uur. Iedereen blijft van harte welkom!  
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger of invaller mee te 
draaien in het team, kom een keer langs of  
 Ommenpand25@hotmail.com. Uitbreiding van ons team is 
een grote wens en een keer op proef meelopen kan echt een 
eyeopener zijn! Van harte welkom!  
Tot slot willen we u vragen om te blijven bidden om Gods 
onmisbare zegen voor de bezoekers en het team. Alvast 
bedankt!  

Interkerkelijk Missionair Team  
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Collecten 
31-08 Kerk Diaconie Kerk geb.  
Ommen € 136,85   € 162,62  € 85,20  
 
07-09 Kerk Diaconie Kerk geb.  
Ommen € 117,40 € 133,95 € 94,35 
Vinkenbuurt 22,85 23,90     
Kerk Vinkenbuurt 23,35 
 
14-09 Kerk Diaconie  Werelddiac. 
Vinkenbuurt € 27,75 € 29,85  € 95,55 
Kerk Vinkenbuurt 22,40 
 
Giften 
Voor de kerk 
2x € 20,00 en € 50,00 via ds. J. Hoogstede 
 
Voor de zending 
Zendingsbussen Ommen € 1.179,32 (mei t/m aug. 2025) 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. D. Stegeman 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via fam. Heusinkveld 
€ 10,00 via fam. Hulst 
 
Voor de H.V.D. 
3x € 10,00 via H.V.D. N-W 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Reminder: Samen de schouders eronder  
Inzet van talenten gevraagd! 
Wat is het mooi om te merken dat er na onze vorige oproepen 
al een aantal nieuwe vrijwilligers bij is gekomen. Daar zijn we  

ontzettend blij mee, dank jullie wel!  
Toch blijft extra hulp nog welkom. We zoeken nog mensen 
voor een aantal praktische, maar belangrijke taken. Denk aan: 
koffie schenken bij bijeenkomsten, schoonmaken van de kerk, 
zalen klaarzetten voor activiteiten, hulp bij de avond-
openstellingen. Daarnaast zoekt ook het klus- en bouwteam 
van de gebouwencommissie versterking. Ben je handig, 
schilder je graag of vind je het leuk om af en toe te klussen? 
Dan kunnen we ook jouw hulp goed gebruiken. 
Er is van alles te doen en altijd op een manier die past bij jouw 
talenten én agenda. Meer weten of meedoen? 
Neem gerust contact op met onze beheerder Henk Jan Jansen 
of stuur een mailtje naar: dekern@pkn-ommen.nl. 
Of nog leuker: spreek de medewerkers van De Kern aan op 
zondag 28 september na afloop bij de startzondag. Na de 
dienst zijn zij aanwezig. Loop even langs voor een praatje, meer 
informatie of gewoon een kop koffie. Tot dan? 

Het College van Kerkrentmeesters 
 

Van de beroepingscommissie, september 2025 
Het is in Kerkvenster van juli jl. dat we u een en ander verteld 
hebben over de gang van zaken m.b.t. het beroepingswerk. 
Inmiddels zijn we echt ‘een vacante gemeente’, door het 
vertrek van ds. Jelsma. Gelukkig hebben we nog één predikant 
over, maar twee zou toch mooi zijn. We zullen de woorden van 
ds. Jelsma ter harte nemen dat ‘onze woorden niet haastig 
moeten zijn’, in de zin dat we er ons van bewust zijn dat we 
ook als beroepingscommissie weloverwogen te werk moeten 
gaan en ons daarbij afhankelijk weten van de Heer die met zijn 
Geest met ons mee wil gaan. Inmiddels hebben we ook van het 
mobiliteitsbureau van het PKN dienstencentrum namen 
gekregen van predikanten die beroepbaar zijn. Ook de namen 
van predikanten die gemeenteleden hebben aangedragen, 
worden door de beroepingscommissie onderzocht. Met enkele 
predikanten hebben we telefonisch contact gehad, maar 
jammer genoeg heeft dit tot nu toe niet geleid tot een vervolg 
gesprek. Als beroepingscommissie blijven we ons inspannen 
om de vacante plaats in te vullen. Daarbij blijven wij u vragen, 
als u namen van predikanten heeft die u geschikt acht voor 
onze kerkelijke gemeente Ommen/ Witharen, deze aan ons te 
melden via  geref-bc@pkn-ommen.nl. 

Namens de beroepingscommissie, Agnes Kroese, voorzitter 
 
Collecten 
Overzicht juli 
Via bank € 610,00 
Giften  € 222,50 
Doelen €   40,00 
 
 
06-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 247,50 € 257,00 € 215,75 
Witharen 92,65 93,40 
Noaberkerk 120,10 
 
13-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 308,81 € 368,60 € 264,61 
Witharen 29,60 14,20 
Noaberkerk 32,70 
 
20-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 319,50 € 117,00 € 84,00 
Noaberkerk 11,00 
 
27-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 141,00 € 92,00 € 67,50 
Noaberkerk 11,50 

Hartelijk dank 
 
 
 



8 

 

Vorming 
 

 
27 september Wandeling Lazama 
Op deze zaterdag 27 verzamelen we weer om 08.30 uur op de 
parkeerplaats Markt/Voormars om (bijna) 10 km in een rustig 
tempo te gaan wandelen in en om onze stad Ommen. 
Halverwege rusten we natuurlijk even. Neem voor de zekerheid 
wat eten en drinken mee. Onze wandeling eindigt bij een 
restaurant, waar we hopelijk nog kunnen genieten van een 
consumptie! Iedereen is harte welkom, verdere informatie via  
Herman Tip. Volgende keer (25 oktober) rijden we gezamenlijk 
naar IJhorst, voor een wandeling o.l.v. Erik. 

Herman Tip 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
5 oktober Top 2000 dienst om 19.00 uur 
Op deze zondagavond mogen we weer een gospeldienst 
organiseren in de Gereformeerde kerk van Den Ham! Het 
thema van deze dienst is; 'I wanna know what love is' van 
Foreigner. In een TOP2000 dienst wordt - zoals in elke 
kerkdienst - gebeden, gelezen uit de Bijbel, gesproken en 
gezongen. De dienst zal gaan over het verhaal dat Jezus vertelt 
over de Verloren Zoon. Daarbij passen liederen als Fix You 
(Coldplay), To my father's house (Les Humpries singers), 
Yesterday (The Beatles), One Love (Bob Marley) en nog meer 
bekende hits, gezongen door het koor Shine o.l.v. Andre 
Bijleveld uit Nijverdal. Ds. Hans van Dalen zal samen met 
Marcel van Dijk verzen uit de bijbel en verbindende teksten 
uitspreken. Iedereen is van harte welkom! 
 
Good Hope 
Met ingang van 24 september, dagelijks van 10.00 tot 17.00 
uur, vindt er vanuit de garage, Hardenbergerweg 71, verkoop 
plaats van diverse quilt-artikelen zoals schorten, kussens, 
tassen, kerstkleden, wandkleden, etc. Op alle artikelen 20 tot 
50% korting. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor 
Good Hope.  

D. Poortier 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we God danken dat we altijd bij Hem mogen 
komen met al onze zorgen en laten we bidden dat we 
mogen ervaren dat geloof in God rijker maakt dan geld 
en gezondheid.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor alle 
activiteiten die plaatsvinden op de Startzondag en in 
het komende kerkelijk jaar. Dat we, zoals het 
jaarthema verwoord, verrast mogen worden door het 
werk van Gods Geest. 

Laten we God danken voor de activiteiten die worden 
aangeboden in de gemeente. Laten we bidden dat 
mensen van alle leeftijden hun weg zullen weten te 
vinden naar de activiteiten die voor hen worden 
georganiseerd. 
Laten we bidden voor alle zieken. Voor herstel en 
Gods kracht, rust en nabijheid voor hen en de mensen 
die om hen heen staan. 
Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar 
zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen 
aanmelden voor de Alpha cursus in Witharen. 
Laten we om Gods zegen vragen voor de Sponsorloop 
en de Talentenactie die door World Servants worden 
georganiseerd. Dat alles goed mag verlopen en beide 
acties een mooi resultaat mogen opleveren.  
Laten we God danken voor Zijn bijzonder mooie 
schepping waarvan we mogen genieten. Laten we 
bidden dat een ieder zijn verantwoordelijkheid zal 
nemen om zorgvuldig met de aarde om te gaan. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende  
: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 10 oktober. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 30 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail: 
 (Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
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Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 
Vertrouwenspersonen 
Frank Hofman  
Joke Hulst   
Erik Meijer   
Wieb van der Veen  
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand ℡: 06-23013152 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen  
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur 
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Openingstijden m.i.v. 1 oktober alleen op: 
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Gereformeerd kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  

 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-wo-do: 09.00-12.00 uur en van 19.00-22.00 uur 
Di-do: 13.30-16.30 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 14.30-16.30 uur (uitgezonderd schoolvakantie) 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur tevens koffie-inloop 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Familieadvertentie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 


